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Tot diep in de 20ste eeuw waren de Oude 
Dokken en de Voorhaven de tweede thuis 
van schippers, dokwerkers, kraanbestuur-
ders en scheepsbouwers. Vandaag groeit er 
een nieuw stadsdeel, maar de maritieme 
erfenis is nog altijd voelbaar. Een nieuwe 

podcast en een wandelroute leggen  
boeiende verhalen uit de vroegere haven-
buurt bloot, zoals dat van scheepshersteller 
Ketels, die er nog altijd actief is.
+ www.stad.gent/verhalenoudehavendokken
• 09 266 82 00 (Stedelijke Vernieuwing)

JUNI

Op verkenning  
in de oude haven
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“Tijdens het lopen 
hebben we het over 
ons hele leven. We 
vergelijken vaak 
tradities uit België en 
Indonesië. Zo oefent 
Bella haar Nederlands 
en leer ik zelf ook 
superveel bij.”

ANOUK, LOOPT SAMEN MET BELLA UIT INDONESIË

In Gent zorgen 40.000 mantelzorgers met 
veel liefde voor iemand met wie ze een 
persoonlijke band hebben. Zij worden in de 
bloemetjes gezet op 23 juni, de Dag van de 

Mantelzorg. Wil jij een mantelzorger bedanken? Vraag voor 12 juni een  
you-time-moment aan via de website. Geen internet? Bel Gentinfo. De mantel-
zorger krijgt een bon voor een gratis ijscoupe in een lokaal dienstencentrum. 
Vanaf 16 juni zijn er ook verwenactiviteiten op verschillende locaties.
+ www.stad.gent/you-time
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

IN-GENT WORDT AMAL
Op stap met anderstalige 
nieuwkomers
Trek je er vaak met het fototoestel op uit, 
loop je wel eens een rondje rond de 
Watersportbaan of vind je het leuk om 
gezelschapsspelletjes te spelen? Amal 
brengt je graag in contact met anderstalige 
nieuwkomers met dezelfde interesses. 
Door samen te sporten, te spelen of te 
fotograferen leer je elkaar beter kennen 
en oefenen de nieuwe Gentenaars hun 
Nederlands. Zin in? Neem dan contact  
op met Amal. Dat is de nieuwe naam van 
IN-Gent, het Agentschap voor Integratie 
en Inburgering.
+ www.amal.gent/activiteiten
• 09 265 78 40 (Amal)  

YOU-TIME
Mantelzorgers  
in de bloemetjes

BLAARMEERSEN
Gratis voor Gentenaars
Zin in een dagje zonnen? Deze zomer hoef je 
voor de Blaarmeersen niet te reserveren. Voor 
Gentenaars is de toegang gratis op vertoon van 
hun identiteitskaart. Niet-Gentenaars kunnen 
online of ter plaatse een ticket kopen. Doe je dat 
op voorhand, dan betaal je 1 euro. De dag zelf is 
dat 5 euro. Op het strand kun je terecht in 3 afge-
bakende zones: een Kiddy Zone (de voormalige 
Krekenplas), het rustige Zonnebad en het ‘luidere’ 
Springveld. Er zijn ook aparte rookzones.
+ www.stad.gent/blaarmeersen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

FIETSENPARKING  
GRASLEI  

Gratis lockers 
De fietsenparking onder de 

Sint-Michielsbrug steekt helemaal 
in het nieuw. In 20 gratis lockers 

met cijferslot kunnen fietsers 
voortaan een helm of kleine tas 

achterlaten. Is je fiets kapot? Scan 
de code, vul het formulier in, laat 
je sleutel achter in de kluis en pik 
je herstelde fiets 3 dagen later op. 
Naast 203 plaatsen voor gewone 

fietsen zijn er nu ook 12 voor 
buitenmaatse fietsen. Daarnaast 

kreeg het sanitair een opfrisbeurt, 
is de signalisatie duidelijker en is 

er betere verlichting. 

+ www.defietsambassade.gent/
fiets-parkeren

• 09 266 77 00 (De Fietsambassade)

http://www.defietsambassade.gent/fiets-parkeren
http://www.defietsambassade.gent/fiets-parkeren


Word je volgend schooljaar 18 jaar? Werk 
je graag met kinderen en ben je een 
doener? Dan is duaal leren iets voor jou. 
Je draait 3 dagen per week mee in een 

kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang van de Stad Gent. De 
andere 2 dagen ga je naar de les. Je krijgt een vaste mentor en een loon voor 
de gewerkte dagen. Na 1 jaar heb je niet alleen een diploma, maar ook een 
grote kans op werk. 
+ www.jobs.gent.be/geen-diploma-en-geen-ervaring 
• 09 268 20 80 (Dienst Kinderopvang)

FAMILIAAL GEWELD
Gratis hulplijn
Wist je dat in ons land 1 op de 4 kinderen 
geregeld met een lichte vorm van geweld 
in aanraking komt, en 1 op de 10 zelfs met 
een ernstige? Geweld in families komt veel 
vaker voor dan we denken, van fysieke 
agressie tegen kinderen tot mentaal 
geweld tegen een partner of een ouder(e). 
Vermoed je dat het voorkomt bij buren, 
vrienden of familie? Zoek dan snel hulp, 
want vaak valt er geen tijd te verliezen.  
Bel, mail of chat gratis en anoniem naar 
1712 voor professioneel advies. Meer tips 
vind je op de website.
+ www.stad.gent/familiaalgeweld 
• 1712  

DUAAL LEREN
Kinderopvang

SPORTCURSUSSEN 
Schrijf je in   
Wil je vanaf september deelnemen aan de 
sportcursussen voor kinderen en volwassenen, 
met onder meer zwemmen, badminton en 
tennis? De inschrijvingen starten op zaterdag 
17 juni voor Gentenaars en op maandag  
19 juni voor niet-Gentenaars, telkens om 9 uur. 
Kinderen tussen 3 en 9 jaar kunnen ook kiezen 
voor multimove of Multi Skillz. Ook de ‘blijf 
fit’-lessen easy fitmix, fitmix en aquagym voor 
volwassenen hervatten in september.
+ www.stad.gent/sportcursussen
• 09 266 80 00 (Sportdienst)

VERHOOGDE  
TEGEMOETKOMING 

Minder betalen
Heb je een beperkt inkomen? Dan 

heb je wellicht recht op een  
verhoogde tegemoetkoming. 
Daarmee betaal je heel wat 
minder bij de arts of in het 

ziekenhuis. Je geniet ook van 
heel wat andere voordelen, zoals 

gratis vuilniszakken of goed-
kopere tickets voor de trein en De 
Lijn. Met je UiTPAS krijg je mooie 

kortingen bij culturele en sportieve 
activiteiten. Wil je weten of je in 
aanmerking komt? Neem dan 
contact op met je ziekenfonds.

1712
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Wil je gratis renovatieadvies aan huis? Via 
de online boekingspagina van De Energie-
centrale leg je voortaan makkelijk zelf een 
afspraak met een renovatiecoach vast. Duid 

een datum aan waarop je thuis bent. Zo zie je meteen of de renovatiecoach nog 
vrij is om langs te komen. Je afspraak wordt vervolgens automatisch ingepland. 
Boek nog deze zomer je bezoek. Dan bespaar je volgende winter al energie.
+ www.energiecentrale.gent/afspraak
• 09 266 52 00 (De Energiecentrale)

PARKEN EN PLEINEN
Nieuwe speeltoestellen
Met de zomer in zicht krijgen heel wat 
Gentse buurten gloednieuwe speel-
toestellen. In het Boerderijpark in de 
Brugse Poort klimmen, glijden en ravotten 
de kinderen voortaan op een houten 
maaidorser. In Oostakkerdorp spelen ze 
op een nieuwe klimboog, een draaischijf 
en een duikelrek. De komende maanden 
komen er nog kleinere speeltoestellen 
in verschillende parken en op pleintjes 
verspreid over de stad. Op zoek naar een 
leuke plek om te spelen? Check de website 
voor inspiratie.
+ www.stad.gent/buitengenieten  

GRATIS RENOVATIEADVIES
In één muisklik

DOE MEE
30 dagen minder wagen
Met 30 dagen minder wagen daagt de Stad Gent 
je uit om de hele maand juni zo weinig mogelijk 
met de auto te rijden. Wil je mee het verschil 
maken voor jezelf, je buurt en de wereld? Schrijf 
je in via de website, laat de auto vaker aan de 
kant en ontdek de vele mobiliteitsalternatieven 
die in Gent voorhanden zijn, zoals autodelen, 
fietsdelen of openbaar vervoer. Je beweegt meer, 
je ontmoet meer mensen én je spaart er heel  
wat mee uit.
+ www.30dagenminderwagen.be
• 09 268 23 00 (Dienst Milieu en Klimaat)

VOGELGRIEP 
Meld dode vogels
Vind je een dode vogel in je tuin  

of op het openbaar domein? 
Bel dan de gratis influenzalijn 
0800 99 777 van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen (FAVV). Om 
verspreiding van de vogelgriep 

te vermijden, kan het FAVV dode 
vogels komen ophalen om ze te 
onderzoeken. Is onderzoek niet 
nodig en ligt het dier op jouw 

eigendom? Laat het dan ophalen 
door een gespecialiseerde firma 
of begraaf het zelf in de tuin. Zet 
daarbij een mondmasker op en 
trek handschoenen aan. Hou je 

huisdieren op afstand.

+ www.stad.gent/dodedieren



wie
Ruth Bossier

waar
B&B Marie Reine 

 (Ekkergemstraat 207)

“Ik woon in een voormalig klooster in de 
Ekkergemstraat. Mijn ouders kochten het  
pand in 1969 om studenten te huisvesten. 
Toen ik begon te werken, trok ik erin als  
conciërge. Uiteindelijk besloot ik om er mijn  
eigen stek van te maken. Samen met mijn  
vriend Etienne begon ik het gebouw te  
renoveren. De studenten kregen een aparte 
ingang, en van de vroegere ontvangst
ruimte maakten we een bed and breakfast. 
We probeerden zoveel mogelijk authentieke 
elementen te bewaren, maar dat was niet 
altijd eenvoudig. Een van de vorige con
ciërges had van alles verkocht. Dingen van 
waarde, zoals het oorspron kelijke brandglas. 
Door een stom toeval botsten we bij een 
antiquair op de gewijde klok die vroeger 
aan de kapelmuur hing. Die konden we 
uiteraard niet laten liggen. Intussen hangt 
ze weer op haar vertrouwde plek. Ze wordt 
zelfs nog gebruikt. Toen we aan het ver
bouwen waren, gaf de klok het signaal  
voor koffie en taart. En tijdens de zomer 
kondigt ze het aperitief aan. Zo weten de 
buren dat het tijd is om langs te komen.” 

Wil je ook de vele verhalen van de Collectie van de Gentenaar 
ontdekken? Kom op zaterdag 3 juni naar het CoGent-festival.  
Er zijn wijkwandelingen, filmvertoningen, een expo, workshops en 
nog veel meer. Het programma vind je op de website. Daar schrijf 
je je ook in voor de wandelingen. Geen internet? Bel Gentinfo.
+ www.collectie.gent
• 09 210 10 10 (Gentinfo) 

ONTMOET

Ruth 

Het voorbije jaar dook de 
Collectie van de Gentenaar 
in het culturele erfgoed van 
Sluizeken-Tolhuis-Ham,  
Watersportbaan-Ekkergem 
en Wondelgem, op zoek 
naar aparte verhalen. Zoals 
dat van Ruth en haar klok.
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Op zaterdag 3 juni zijn het STAM, Huis van Alijn, Industriemuseum 
en de pop-upvitrine van Design Museum Gent gratis toegankelijk 
voor alle Gentenaars.



8

Wist je dat één vijfde van 
Gent uit landbouwgrond 

bestaat? Vooral in de 
kanaaldorpen, in Drongen en 
in het Parkbos zijn heel wat 
boeren actief. Het zijn vaak 

jonge ondernemers, met een 
duurzaam hart en een half 

been in de stad.

I n de koeienstal van De Krekelhoeve  
leidt een trap naar een ruime zolder-
verdieping. Er hangen slingers aan het 
plafond en tekeningen aan de muur. 

Het is de plek waar Inge Van Leirberghe 
en Franky Broché van het Zwijnaardse 
melkveebedrijf klassen ontvangen en 
verjaardagsfeestjes organiseren. Door de  
grote ramen kun je het doen en laten van 
de runderen in de stal beneden volgen. 
“En dan komt altijd diezelfde vraag: 
waarom staan de koeien niet in de wei?”, 
zegt Inge. “Het is een van de redenen 
waarom we met hoevebezoeken begon-
nen. Door kinderen vertrouwd te maken 
met het leven op de boerderij, helpen 
we misverstanden over landbouw uit de 
weg. Dat we dieren opsluiten in kleine  
hokjes, bijvoorbeeld. Terwijl onze koeien  
zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten 
willen. In de stal zelf komen ze niets 
tekort. Als het buiten te koud of te warm 
is, blijven ze meestal liever op stal.”

Glampingtenten
De Krekelhoeve is 1 van de meer dan 
100 landbouwbedrijven in de Gentse 
rand. In de verte zie je de torens van de 

oprukkende stad. De boerderij zelf ligt 
te midden van het Parkbos, dat voor 
een deel uit beschermde natuur bestaat. 
Landbouwgrond is er schaars en uit-
breiden niet evident. Daarom denkt de 
Stad Gent mee met de boeren om hun 
aanbod te verbreden met initiatieven 
rond korte keten en hoevetoerisme.
“Wij hebben daar oren naar”, zegt 
Franky. “Toen we het bedrijf in 2011 van 
mijn ouders overnamen, zei iedereen  
dat we moesten groeien. We bouwden  
een nieuwe stal en gingen van 37 naar  
meer dan 100 koeien. Vandaag willen 
we graag naar minder koeien én 
ver  breding, maar we komen handen 

tekort. Inge ontfermt zich over de 
klasbezoeken en de verjaardags feestjes. 
Zij heeft dat nodig, want ze is graag 
onder de mensen. Op termijn zal een 
wandelroute door het Parkbos langs De 
Krekelhoeve passeren. Tegen dan zouden 
we graag een veldje met glamping tenten 
openen. Maar het moet ook allemaal 
haalbaar blijven. De kinderen zijn te 
jong om mee in het bedrijf te stappen, 
ook al staat onze zoon Ruben te springen.”

Van bloemen tot schuimwijn
Voor een sprankelend aperitief hoeven  
toekomstige glampeerders alvast niet  
ver te lopen. Verderop in de straat 

LANDBOUW

DE BOER OP



produceren Diederik Vandersteene 
en Maaike De Clercq van bloemisterij 
Gemaflor hun eigen schuimwijn.  
Diederik is de zesde generatie uit  
een familie van siertelers. Samen  
met zijn vader Geert breidde hij het 
bedrijf in 2015 uit met een wijngaard. 
Wijndomein Vandersteene was geboren.
“Aanvankelijk wilden we onze druiven 
aan een wijnmaker verkopen”, zegt  
Diederik. “Tot we erachter kwamen dat  
je die wijn niet kunt claimen. Zo’n wijn-
maker hoeft niet te vermelden waar  
hij zijn druiven vandaan haalt. Dat ging  
in tegen ons eergevoel. Je steekt je 
passie in die druiven, dus wil je ook zelf 

9

een fles kunnen aanbieden. Uiteindelijk 
besloten we om zelf wijn te maken. In 
2015 gingen de eerste plantjes in de 
grond. Vijf jaar later brachten we onze 
flessen op de markt: meteen goed voor  
3 gouden medailles in de wedstrijd 
Beste Belgische Wijn. We stonden er 
zelf van te kijken.”

Buitenlands bezoek
Diederik brengt z’n schuimwijn vooral 
aan de man via klanten van de bloemis-
terij. Maar de flessen zijn gewild, dus 
breidde de familie de wijngaard uit met 
enkele extra hectaren. Een deel daarvan 
ligt aan de straatkant: een troef voor de 
fietsers en wandelaars die in het Park-
bos een groene neus komen halen.
“Wat dat betreft zitten we goed in de 
Gentse rand”, zegt hij. “We organiseren 
regelmatig bedrijfsbezoeken en proeve-
rijen voor kleine groepen. Daar komt een 
heel divers publiek op af. Nederlanders 
ook, die naar Gent op weekend komen 
en van het wijndomein een uitstap  
maken. We ontvangen hen in de  
degustatieruimte, met uitzicht op de 
wijngaard én de bloemisterij. Dan  
vragen de mensen weleens wat ik het 
liefste doe, maar voor mij zijn de  
2 onlosmakelijk verbonden. Het sier-
teeltbedrijf heeft de wijnbouw mogelijk  
gemaakt. Dat houdt me met beide  
voetjes op de grond.”    

Ga je deze zomer op stap door het Parkbos? Haal de  
brochure over de lokale landbouwers op in het Stads-
kantoor (Woodrow Wilsonplein 1) en ontdek wat je bij 
hen kunt proeven en beleven. Je vindt de gids ook op 
www.stad.gent/parkbos.

Franky Broché en Inge Van Leirberghe van De Krekelhoeve:  
"We maken kinderen vertrouwd met het leven op de boerderij."

‘Onze proeverijen 
bereiken een heel 

divers publiek. 
Wat dat betreft  

zitten we goed in 
de stadsrand.’

DIEDERIK VANDERSTEENE,  
BLOEMISTERIJ GEMAFLOR
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feit dat hier heel veel mensen uit mijn 
eigen streek wonen: meer dan 560 ge-
zinnen in totaal. Zelfs de Turken die van 
elders komen, maakten zich het accent 
van Piribeyli eigen. Ze groeiden hier op 
en hebben nooit iets anders gehoord. 
Tussen Ledeberg en Piribeyli zijn er 
trouwens heel wat overeenkomsten. Er 
is ook een groot plein met een monu-
ment én een zondagmarkt. (lacht)” 

Terug in de tijd
In het centrum van Ledeberg kun je 
inderdaad niet om het Ledebergplein 
heen. De vele cafés rond het plein  
dragen elk een stukje geschiedenis  
mee. Het Achturenhuis bijvoorbeeld,  
is genoemd naar de kortere werkdag 

dan de vorige. Ledeberg was tot 1977  
een onafhankelijke gemeente, en  
heeft daardoor ook een sterke eigen 
identiteit. Bovendien zit de wijk  
geprangd tussen 2 steenwegen. Die 
zorgen voor een grote toestroom van 
nieuwkomers: uit het buitenland, maar 
ook uit het omliggende platteland. Dat 
maakt van Ledeberg een heel diverse 
wijk. Hier wonen 137 nationaliteiten 
samen, met de Turkse gemeenschap  
als grootste groep.”

Het accent van Piribeyli
Wie daar alles over weet, is Necdet  
Karatasli. Als buurtbewoner hielp hij 
mee om het verhaal van de Ledebergse  
Turken te reconstrueren. Die zijn net  
als hij voor het overgrote deel afkom stig  
uit Piribeyli, een gemeente in centraal 
Turkije. Necdet zelf verhuisde in 1974 
samen met zijn ouders van Piribeyli  
naar Ledeberg.
“Ik ging hier naar de kleuterklas en de 
lagere school”, vertelt hij. “Gent was 
toen nog onbekend terrein. Mijn wereld 
eindigde bij de Franse Vaart. Aan de 
overkant lag de stad, en daar hadden we 
schrik van. Ook vandaag beschouw ik 
mezelf in de eerste plaats als Ledeberge-
naar. Ik voel me hier thuis, ook door het 

B ij Ledeberg denk je spontaan aan 
carnaval, de zondagmarkt en de 
ajuinmarkt, maar achter de gevels 
huizen ook veel minder bekende 

verhalen. Na het Neuseplein, de Brugse 
Poort en het Rabot focust De vierkante 
kilometer in het STAM de komende 
maanden op de 19de-eeuwse stadswijk. 
Historica Tina De Gendt ging samen met 
buurtbewoners op zoek naar verborgen 
geschiedenissen. Wat maakt Ledeberg 
volgens haar zo bijzonder?
“Het idee dat de 19de-eeuwse gordel  
één pot nat is, komt niet overeen met de 
realiteit”, zegt ze. “Elke wijk die we tot 
nu toe bezochten, is helemaal anders 

Waarom telt Ledeberg 
zoveel monumenten? 

Waar leiden de  
2 steenwegen naartoe? En 

hoe ontstond die smeltkroes 
van nationaliteiten? 

De vierkante kilometer 
duikt in de verborgen 

geschiedenis van de wijk.

WIJK  
TE KIJK

EXPO
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waar de socialisten voor streden. 
Monali Meher maakt hedendaagse 
kunst en heeft een atelier op de boven-
verdieping. Haar man Frank baat het 
café beneden uit.
“In een van mijn werken stap ik achteruit, 
terwijl het publiek me volgt”, zegt ze. “Ik 
wandel als het ware terug in de tijd en 
neem de mensen mee naar betekenisvolle 
plekken. Voor De vierkante kilometer liet 
ik me inspireren door de bedevaartroute 
naar de zwarte madonna in Halle, die des-
tijds door Ledeberg liep. Ik deed de tocht 
opnieuw, maar dan achterwaarts, zodat 
ik op een andere manier bewust werd van 
de omgeving. In het STAM kun je een film 
met mijn hedendaagse interpretatie van 
de bedevaart bekijken.”

Magie in het kwadraat
Naast Necdet en Monali doken ook  
andere buurtbewoners in de verborgen 
geschiedenissen van Ledeberg. Elk 
vanuit hun eigen verhaal, hun eigen 
zoektocht. Daarin zit volgens Tina  
De Gendt de magie van De vierkante 
kilometer: “Er is zo veel dat we nog niet 
weten. Door elkaars kennis en vragen 
met elkaar te confronteren, krijg je 
nieuwe vragen en dus nieuwe antwoor-
den. Je hebt mensen zoals Necdet, die 
hier al 50 jaar wonen. Monali woont 
hier nu 10 jaar. Zij stellen andere 
vragen aan de geschiedenis, die ons 
uitdagen om met een andere bril naar 
het verleden van de stad te kijken. Wat 
je in het STAM te zien krijgt, is maar 

een deel van de puzzel. Er is ook een 
wijkwandelplan voor wie Ledeberg op 
eigen houtje wil verkennen. Daarnaast 
blijven we actief in de wijk. Er gebeuren 
hier zoveel creatieve dingen, die door-
gaans onder de radar blijven. Met De 
vierkante kilometer maken we al die pro-
jecten zichtbaar. Hopelijk inspireren we 
zo ook andere mensen om met erfgoed 
en geschiedenis aan de slag te gaan.”

De vierkante kilometer - Ledeberg bezoek je tot en met  
10 maart 2024 op het STAMplein (Godshuizenlaan 2),  
een stukje museum dat gratis toegankelijk is.
+ www.stamgent.be/ledeberg
• 09 267 14 00 (STAM)

Tina De Gendt (rechts) samen met Necdet Karatasli en Monali Meher: "Ledeberg is een heel diverse wijk: hier wonen 137 nationaliteiten samen."
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Een deel van de verhalen uit 
De vierkante kilometer over 
Ledeberg werd gebundeld 
op een fraai geïllustreerd 
erfgoedplan. Een voorproefje 
vind je hier.

 Centrumplein 
Op het Centrumplein stonden tot in de 
jaren 50 armoedige beluiken. Na de af-
braak werden maar 2 van de 5 geplande 
woontorens gebouwd. Zo ontstond een 
grote, stenen vlakte. De garagepoorten 
rondom waren een open doel voor voet-
ballende jongeren, tot de omwonenden 
het op hun heupen kregen van de harde 
knallen. Op initiatief van de buurt kwa-
men er goaltjes: de basis voor FC Nieuw 
Ledeberg, het Gentse Galatasaray.

 Keizerpark
Het Keizerpark dankt zijn naam aan de 
Keizerpoort, die tot 1860 aan de over-
kant van het water stond. De legende 
wil dat Keizer Jozef II hier in 1785 de stad 
niet binnenmocht. Hij belandde in een 
nabijgelegen herberg, waar de ajuinsoep 
zo lekker was dat hij Ledeberg het recht 
toekende om de ajuinmarkt te organi-
seren. Goed gevonden, maar helaas niet 
waar. De Keizerpoort heette 100 jaar vóór 
Jozef al zo.

 Botermarkt
Er was al een Botermarkt in Gent, dus na 
de fusie van 1977 veranderde het histo-
rische hart van Ledeberg in de Hundel-
gemsesteenweg. Alleen de frituur, de 
tramhalte en het wijkgezondheidscen-
trum zijn vandaag nog vernoemd naar 
de oorspronkelijke functie van deze plek 
waar 9 straten samenkomen. Van die  
rijke geschiedenis is niets meer te zien: 
in 1987 maakte het laatste beluikje 
plaats voor de Carrefour-supermarkt.

 Oorlogsmonument 
In een parkje aan de rand van de Schelde 
staat een bakstenen muurtje met een 
betonpaal in het midden. Het is een 
herdenkingsplek voor de politieke 
gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Hun namen hangen nog aan de muur. 
Aan de overkant stond vroeger de Sint-
Lievens poort, een populaire doorgang 
voor duizenden pelgrims die tijdens de 
middeleeuwen met karren vol eten en 
drinken op bedevaart gingen naar Halle. 

 Ledebergplein
In de 19de eeuw verandert Ledeberg van 
een slaapdorpje in een voorstad, met 
fabrieken aan de rand en beluiken in het 
centrum. De vroegere dries maakt plaats 
voor het Ledebergplein en de Sint- 
Lievenskerk. Later volgen ook een  
gemeentehuis, een muziekkiosk en 
vooral veel cafés. De kiosk verdween in 
1960, maar de cafés leven voort. Net als de 
wekelijkse markt op zondag: een heilige 
traditie die op het plein in ere wordt 
gehouden.

  Kruispunt Driesstraat -  
Langestraat
Toen Ledeberg zich in de jaren 1870 
heruitvond als een deftige gemeente, 
kwam de chique Cercle Catholique bij-
een in het hoekhuis met de torentjes. Het 
gewone werkvolk ging verderop naar de 
Katholieke Werkerskring. Aan de andere 
hoek van de straat runde Antepli Memet 
van 1974 tot 1984 het eerste Turkse café 
van de wijk. Hij belandde per ongeluk 
in Ledeberg nadat hij in Brussel de trein 
nam naar Gent in plaats van Genk.

Download je gratis erfgoedplan via de website of haal het 
op in het STAM, het infokantoor van Visit Gent 
 (Sint-Veerleplein 5), de Stadswinkel (Botermarkt 17A)  
of de bibliotheken.
+ www.erfgoedcel.gent/erfgoedwandelplannen



wie
Jan Trouerbach,  
cardioloog-intensivist
waar
AZ Jan Palfijn  
(Watersportlaan 5)

In België is meer dan 20 procent 
van alle overlijdens te wijten  
aan hart- en vaatziekten.  
Cardioloog Jan Trouerbach legt 
uit waarom een hartscreening 
vanaf een bepaalde leeftijd  
een goed idee is.

Jan 
DANKZIJ
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“Hart en vaatziekten zijn niet alleen een  
belangrijke oorzaak van vroegtijdig over
lijden. Ze geven ook aanleiding tot ziekte of 
invaliditeit. Gelukkig kun je veel voorkomen 
door gezond te leven. Beweeg voldoende, 
spring zuinig om met zout en suiker, rook 
niet en hou alcohol binnen de perken. Zo 
maak je de kans op een langer gezond leven 
aanzienlijk groter. Eenmaal de 40 voorbij 
kan een preventieve hartscreening zinvol 
zijn, zodat je op tijd kunt ingrijpen indien 
nodig. Een hoge bloeddruk bijvoorbeeld, 
veroorzaakt op zich weinig klachten, maar 
zonder behandeling loop je wel een hoger 
risico op een beroerte of hartinfarct. Ook 
erfelijkheid is een belangrijke factor. Komen 
hart en vaatziekten vaak voor in je familie? 
Dan ben je best extra alert en is een hart
onderzoek aangewezen.”

Op woensdag 14 juni kun je in ldc De Knoop  
(Hundelgemsesteenweg 105) een gratis hartscreening laten 
uitvoeren. Ga gewoon langs tussen 9.30 en 16.30 uur. Inschrijven 
is niet nodig. Kun je er niet bij zijn? Vul dan de online vragenlijst  
in voor een advies en een eventuele doorverwijzing.
+ www.gezondheidskompas.be
• 09 266 35 19 (Regie Gezondheid en Zorg) 
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TYPISCH  
NINETIES

START

Van blinkende 
joggingpakken tot Buffalo-
schoenen: de jaren 90 zijn 
helemaal terug. Een nieuwe 
expo in het Huis van Alijn 
richt de schijnwerpers op 
dit bijzondere decennium, 
dat ook in Gent z’n sporen 

achterliet.

DE ROUTE

Ook bij jonge tieners spreken ninetiesbands als  
The Spice Girls nog altijd tot de verbeelding.



Even bellen
De jaren 90 is het laatste decen-
nium waarin je het grootste deel 
van de tijd onbereikbaar bent. 
De mobiele telefoon is op komst, 
maar nog verre van ingeburgerd. 
Bellen doe je via een vaste lijn of 
in een telefooncel. In het laatste 
geval heb je een telecard nodig: 
een betaalkaart die je op voorhand 
moet opladen. Vooral de telefoon-
cel aan het Van Duyseplein klopt 
elke dag overuren. Studenten 
staan er vaak een halfuur lang in 
de file voor een telefoontje naar 
huis of naar het lief. 

I Love 10 Days  
of Kozzmozz
Uitgaan wordt in de jaren 90 plots 
een pak plezanter. Dance is z’n 
kinderschoenen ontgroeid en 
breekt geleidelijk aan los uit de 
besloten cocon van clubs en disco-
theken. Met partyconcepten als  
I Love Techno, 10 Days of Techno 
en Kozzmozz wordt Gent steeds 

meer het epicen-
trum van het nacht-
leven in Vlaanderen. 
Ze zien stuk voor 
stuk het levenslicht 
in 1995: het jaar 
waarin ook Soul-
wax voor het eerst 
op een podium 
staat, vooraleer ze 
enkele jaren later 
de muurtjes tussen 
genres voorgoed 
zouden slopen.  

Winkelwalhalla
Ook de winkelstraten gooien de 
grenzen wijdopen. Lokale shops 
moeten wijken voor uniforme 
filialen van grote internationale 
ketens. Massaconsumptie wordt 
de norm: consumenten laten hun 
koopgedrag steeds meer bepalen 
door de rages en hypes die uit het 
buitenland komen aanwaaien. 
Ook het concept van de Ameri-
kaanse shopping mall krijgt in 
Gent voet aan de grond, met het 
kersverse Shoppingcenter Zuid 
als vaandeldrager van het nieuwe 
marktdenken. 

Expo 90’s
Uiteraard lieten de jaren 90 zich 
ook buiten Gent voelen. Van 
zaterdag 24 juni tot zondag 21 april 
van volgend jaar neemt het Huis 
van Alijn (Kraanlei 65) je mee naar 
het dagelijks leven in het laatste 
decennium van de vorige eeuw. 
Voor wie de nineties zelf beleefde 
wordt het een nostalgische trip 
langs The Spice Girls, Windows 95, 
het gat in de ozonlaag of de gekke-
koeienziekte. De expo werpt een 
verrassende blik op een tijdperk 
dat tot op vandaag blijft fascine-
ren. Hoe Gent eruitzag in de jaren 
90, ontdek je tijdens geleide  
wandelingen. Die boek je vanaf  
1 juni via www.charlietours.be. 

+ www.huisvanalijn.be
• 09 235 38 00

De wereld komt  
dichter
Reizen doe je nog met een papie-
ren reisgids, maar de beeldcultuur 
brengt de wereld wel een pak 
dichterbij. De val van de Berlijnse 
muur is net verteerd,  
de Golfoorlog is het eerste  
conflict dat je zo goed als 
live kunt volgen, en de eerste 
commerciële televisiezenders 
trekken onze horizon open.  
In die sfeer van ‘alles kan’ pakt 
Gent als eerste uit met een 
gedoogzone voor graffiti in het 
Werregarenstraatje: een van de 
haltes op de geleide wandelingen 
die je naar aanleiding van de 
expo kunt boeken.

Pita en pide
In de jaren 90 vindt de wereld de 
weg naar ons bord. De televisie-
chefs maken hun entree en doen 
ons beseffen dat de exotische  
keuken meer inhoudt dan Itali-
aanse pasta of afhaalchinees.  
Met de studentenbevolking op 
kop, vindt de Gentenaar steeds 
makkelijker de weg naar kebab  
en Turks brood, of pide in het 
Turks. Dat de döner kebab zoals 
wij die kennen eigenlijk van 
Duitse oorsprong is, maakt het 
verhaal alleen maar interessanter. 
De wereld is rond en grenzen zijn 
niet meer van tel. Maar of dat zou 
blijven duren?

1 3

4

2
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‘Orkesten zijn  
erfgoed, maar wel 

springlevend.  
Ze moeten alleen 
wat meer buiten 

komen.’
JAN MATTHYS, VLAMO

Een bigband, straatfanfares, 
harmonieorkesten, 

brassbands, een ensemble 
voor hedendaags klassiek en 
2 doedelzakbands: in Gent 

leveren 30 officiële orkesten 
de soundtrack voor een 

feestelijke zomer.

dit mijn nieuwe uitlaatklep. Ik volgde 
notenleer en leerde trompet spelen. 
Ik moet wel op de toppen van mijn 
tenen staan, maar ik trek me op aan  
de betere muzikanten. Het sociale 
is ook belangrijk: het is een geestige 
groep mensen.”

Hoorns welkom
Klarinettisten Ruth Declercq en Flore 
Debusschere zijn twintigers. Ze komen 
al van kinds af aan samen naar het 
orkest. “We kenden elkaar van de 
muziekschool en blijven komen, want 
we vormen één grote familie. Mogen we 
een oproep lanceren? We zoeken nog 
klarinettisten. Nu zijn we met 5. Dat is 
nipt, want de klarinet is een stil instru-
ment: 9 zou beter zijn. Dan komen we 
beter boven de koperblazers uit.” (lacht)
Voorzitter Stefanie Depauw pikt in.  
“We kunnen ook nog een fagot, trom-
bones, een bastuba en hoorns gebrui-
ken. En er is nog plaats in ons jeugd-
orkest. We hopen dat de kinderen later 
doorstromen. De puberteit is wel een 
gevaarlijke kaap. Als 13-jarige vond ik 
de dwarsfluit ook niet meer cool. Later 
begon het weer te kriebelen en leerde  
ik saxofoon spelen. Ik ben niet de enige: 
door covid haalden heel wat jonge 
mensen hun instrument van onder het 
stof om met ons mee te spelen. Het is 
belangrijk om kinderen van jongs af het 
plezier van samen musiceren te tonen.”

W e ruiken de grassen van de  
Great Plains in Montana  
(Legends of the Fall), zweven  
als een adelaar boven het  

Italiaanse bergdorpje Cortina d’Ampezzo 
(Queen of the Dolomites) en klieven met 
kapitein Jack Sparrow door de Caraïbi-
sche golven (Pirates of the Caribbean). 
En dat allemaal op een druilerige 
vrijdagavond, in de turnzaal van basis-
school De Regenboog. Met dank aan 
Harmonieorkest Wondelgem, dat hier 
wekelijks repeteert. 
De vereniging is meer dan een eeuw 
oud, maar nog altijd fris achter de oren. 
Het orkest telt 30 mannen en vrouwen 
uit alle leeftijdsgroepen. Eric Seghers is 
70 en speelt trompet. Een puike presta-
tie, want voor zijn 52ste had Eric nooit 
een instrument aangeraakt. “Toen ik 
moest stoppen met voetballen, werd 

HARMONIE  
OP STRAAT
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Kleppen en ventielen
Het cliché dat orkesten alleen uit grij-
zende heren bestaan, blijkt in Wondel-
gem niet te kloppen. Elders evenmin, 
stelt Jan Matthys, directeur van de 
Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. 
“Bij Vlamo zijn 1.200 muziekverenigin-
gen met in totaal 60.000 muzikanten 
aangesloten. Daarvan zijn er 600  
harmonieorkesten en 300 fanfares.  
Een derde van de leden is onder de 26, 
een derde tussen de 26 en de 50 en een 
derde 50-plus.”
Voor eens en altijd: er is wel degelijk 
een verschil tussen de orkestvormen. 
Zeg dus niet zomaar fanfare tegen 
een harmonie. Een fanfare bestaat uit 

koperblazers, saxofoons en slagwerk, 
bij een harmonie zitten ook houtbla-
zers. Harmonieorkesten vind je overal 
in de wereld. De fanfare is alleen in 
België, Nederland en Noord-Frankrijk 
een traditie. Onze regio was eind 18de 
eeuw de bakermat van de harmonieor-
kesten, vertelt Jan Matthys. “Ze inspi-
reerden zich op militaire orkesten en 
waren vooral een stedelijk fenomeen, 
voor mensen met tijd en geld. De grote 
democratisering kwam er midden 
19de eeuw. Instrumentenfabrikanten 
als Adolphe Sax brachten toen blaasin-
strumenten op de markt met kleppen 
en ventielen. Die waren minder duur 
en makkelijker te bespelen.” 
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Buiten spelen
Tijdens het gouden tijdperk telde 
Vlaanderen alleen al 3.000 fanfares. 
In sommige dorpen liepen 3 fanfares 
elkaar voor de voeten: een katholieke, 
een socialistische en een liberale. De 
klad kwam erin door de wereldoorlo-
gen, de concurrentie van plaat opnames 
en de radio en de opkomst van de 
moderne jeugdcultuur. 
Jan Matthys: “Die trend is gelukkig 
gekeerd: orkesten zijn erfgoed, maar 
wel springlevend. Ze moeten alleen wat 
meer buiten komen. Sommige orkesten 
spelen alleen nog in concertzalen of cul-
turele centra. Terwijl het zo leuk is om ze 
op straat of op een plein bezig te zien.”
Harmonieorkest Wondelgem geeft het 
goede voorbeeld. “Op 10 juni spelen we 
ons concert van Honger en Dorst, met 
een gastoptreden van Lieven Tavernier, 
in Hoeve Lootens in Wondelgem”, zegt 
Stefanie Depauw. “Tijdens de Gentse 
Feesten spelen we op 23 juli op de bin-
nenkoer van het Huis van Alijn. En op  
3 september hoor je ons op de kiosk van 
de Kouter, tijdens de bloemenmarkt.”
Jan Matthys: “Vlamo organiseert die 
wekelijkse Kouterconcerten samen met 
de Stad Gent, van mei tot september. De 
ideale gelegenheid om Gentse orkesten 
aan het werk te horen!”

+ www.vlamo.be/kouterconcerten 
+ www.gentsefeesten.be  

Harmonieorkest Wondelgem is meer dan een eeuw oud, maar nog altijd fris achter de oren.
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https://www.gentsefeesten.be


wie
Brahim El Mansouri 
waar
Jeugdhuis Nieuw Gent  
(Agaatstraat 2)  

De Gentse Feesten verjongen. 
In de muziekstudio van 
Jeugdhuis Nieuw Gent 
stomen de jeugdwerkers 
aanstormend talent uit de 
wijk klaar voor het grote 
podium op de Korenmarkt.

Brahim
DE AGENDATIPS VAN ...
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Gentse Feesten
VR 14 TOT ZO 23 JULI
Diverse locaties

Ammar 808 +  
Yalla Soundsystem 
dj-set
DO 1 JUNI 
De Centrale

Jeremy Nedd / 
Impilo Mapantsula – 
The Ecstatic
WO 7 JUNI
Viernulvier

Zie agenda

“Het jeugdhuis is er voor alle jongeren uit 
Nieuw Gent. Ze komen naar hier om te  
chillen, om te voetballen of om samen 
muziek op te nemen. Er loopt heel wat 
jong talent rond in de wijk. Muziek is  
voor hen een belangrijke uitlaatklep.  
Beginnende artiesten kunnen bij ons 
een demo opnemen in een opname
studio die we zelf hebben gebouwd.  
Wij helpen hen om beats te maken of 
teksten te schrijven en blikken samen 
met hen een videoclip in. Vorig jaar 
mochten we tijdens de Gentse Feesten 
voor het eerst ons ding doen op het  
podium van de Korenmarkt. Dat was 
een groot succes. Het publiek ging uit 
het dak, en voor die gasten was het 
een ervaring om nooit te vergeten. Deze 
zomer breien we daar graag een vervolg  
aan. Op woensdag 19 juli krijgen we  
2 uur lang vrij spel met RepreGent.  
We brengen een mix van hiphop en  
urban, maar ook dabke, een traditionele  
Arabische dans, die zo opzwepend is dat 
je on mogelijk stil kan blijven staan. Je bent 
gewaarschuwd! (lacht)” 



TIP

Late Donderdag
DO 1 JUNI  
Iedere eerste donderdag van de 
maand openen verschillende Gentse 
musea een avond lang de deuren. 
Op 1 juni ben je van 18 tot 22 uur 
welkom in het S.M.A.K., MSK, STAM, 
Industriemuseum, Huis van Alijn, 
GUM en de Sint-Pietersabdij. Schrijf 
je in voor een rondleiding langs het 
werk van Grace Ndiritu en Haegue 
Yang in het S.M.A.K. Daarna geniet je 
van een ijsje in Crèmerie Guillaume 
en live muziek met contrabassist 
Joelle Léandre en trompettist  
Jean-Luc Cappozzo.
+ www.degentsemusea.be/ 

latedonderdag
• 09 210 10 75 (Boekjebezoek)

agenda   
Bij alle activiteiten met dit icoon  
kun je terecht met de UiTPAS. 
+ www.uitingent.be

Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent

JUNI - AUG

Collectie naar buiten
VR 2 JUNI TOT DO 31 AUG 
Naar aanleiding van 225 jaar MSK (Fernand 
Scribedreef 1) ging het museum de voorbije 
maanden samen met buurtverenigingen, 
woonzorgcentra en heel wat andere partners 
uit de wijken aan de slag met de eigen collectie. 
Heel bijzonder was de samenwerking met de 
Academie voor Beeldende Kunsten Gent. In 
meer dan 20 wijkateliers werkten de leerlingen 
het afgelopen jaar rond dit thema. De verrassen-
de resultaten daarvan zie je de hele zomer lang in 
de tentoonstellingszalen van het MSK.
+ www.mskgent.be
• 09 323 67 00 (MSK)
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Don Quixote
VR 2 JUNI 
Reizen zonder koffer? In zijn Vierde 
symfonie haalt Felix Mendelssohn 
warme herinneringen op aan Italië. 
Met Don Quixote wijdde Richard 
Strauss een symfonisch gedicht 
aan de Spaanse edelman uit de 
gelijknamige roman van Miguel de 
Cervantes. In Muziekcentrum De 
Bijloke (Godshuizenlaan 2) vertalen 
stercellist Gautier Capuçon en  
Brussels Philharmonic het werk van 
de 2 grootmeesters naar een avond 
vol zon, zee en zuiderse zindering.
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum  

De Bijloke)

DO 1 JUNI 

In FFG Talkies, de maandelijkse talkshow van Film Fest Gent in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1), praat filmkenner Patrick Duynslaegher met een centrale 
gast over de filmervaringen van zijn of haar leven. Op 1 juni (van 19.30 tot 21 uur) 
is dat acteur Matteo Simoni, die bekend raakte als de jonge Rocco Granata in de film 
Marina en recent nog gestalte gaf aan Dennis Black Magic in Zillion. Reserveer je 
gratis plekje via de website of telefonisch bij Film Fest Gent.
 + www.filmfestival.be/talkies
• 09 277 28 00 (Film Fest Gent)

TIP

Ammar 808 + Yalla 
Soundsystem dj-set
DO 1 JUNI 
Sofyann Ben Youssef is een muzikale 
ontdekkingsreiziger. Met de pulse-
rende ritmes van de legendarische 
drummachine Roland TR-808 als ba-
sis, dook hij achtereenvolgens in de 
Noord-Afrikaanse en de Zuid-Indiase 
muziekcultuur. In De Centrale (Kraan-
kindersstraat 2) stelt hij zijn nieuwe 
album Super Stambeli voor. Daarop 
grijpt hij terug naar de animistische 
voodoorituelen van het Afrikaanse 
continent. Betovering verzekerd!
+ www.decentrale.be
• 09 323 65 65 (De Centrale)

Braderie Publique
DO 1 TOT ZO 4 JUNI
Het winkelaanbod in de verkeersvrije 
binnenstad van Gent is overwel-
digend. Van donderdag 1 tot en 
met zondag 4 juni (net op Shop-op 
zondag) stallen heel wat winkeliers 
hun waren uit voor een feestelijke 
braderie met bijzondere aanbiedin-
gen en speciale kortingen. Het is dan 
ook de gezelligste straatverkoop 
van het jaar. Ben je moe van al dat 
shoppen? Dan kun je uitblazen op 
een van de vele terrasjes in Gent.
+ www.gentenmeer.be/braderie
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

© Dirk Pauwels
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 Martin Corlazzoli

Film Fest Talkies: Matteo Simoni
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TIP

Deze zomer geniet je opnieuw van gratis beiaardconcerten onder leiding van 
Kenneth Theunissen, die z’n tiende verjaardag als stadsbeiaardier viert. In juli en 
augustus ben je elke zaterdag (behalve tijdens de Gentse Feesten) van 19 tot 20 
uur welkom op het Sint-Baafsplein. Daar zal ook een scherm staan om het concert 
live te volgen. Op zaterdag 1 juli bijt Koen Crucke de spits af. Het Gentse kinderkoor 
Mais Quelle Chanson zorgt op 26 augustus voor het slotakkoord.
 + www.kenneththeunissen.be
• 09 266 85 00 (Historische Huizen)

agenda

Wereld-
vluchtelingendag
DI 20 JUNI
Op Wereldvluchtelingendag vragen 
de Verenigde Naties aandacht voor 
de miljoenen mensen die wereldwijd 
op de vlucht zijn voor conflicten of 
vervolging. In Gent ben je die dag 
tussen 15 en 18 uur welkom in het  
levende museum aan De Krook 
(Miriam Makebaplein). Kies een 
persoonlijk voorwerp uit de kast en 
knoop op basis daarvan een gesprek 
aan met een vluchteling.
+ www.stad.gent/ 

wereldvluchtelingendag
• 09 249 20 50 (Team Asiel  

en Vluchtelingen)

Quotes: Dominique 
Willaert
DO 15 JUNI 
In de reeks Quotes gaat Tina  
De Gendt in Bibliotheek De Krook 
(Miriam Makebaplein 1) in gesprek 
met auteurs van spraakmakende 
non-fictieboeken. Op donderdag  
15 juni is Dominique Willaert van 
19.30 tot 21 uur te gast. In het boek 
Dansen op een ziedende vulkaan 
onderzoekt de Gentse theatermaker 
de oorzaken en gevolgen van het 
groeiende onbehagen in de westerse 
cultuur. Reserveer je plekje via de 
website of telefonisch bij Avansa.
+ www.avansa-regiogent.be/ 

activiteiten
• 09 224 22 65 (Avansa)

Jobbeurs
DI 13 JUNI
Ben je op zoek naar een nieuwe job? 
Neem dan op dinsdag 13 juni tussen 10 
en 11 uur deel aan de online jobbeurs van 
North Sea Port. Je kunt er heel diverse 
vacatures ontdekken, chatten met je toe-
komstige werkgever of je cv delen. Heb je 
liever een fysiek gesprek? Tussen 13 en  
16 uur maak je in het Opleidingscen-
trum van de VDAB (Industrieweg 50)  
kennis met een twintigtal  
werkgevers uit het havengebied.
+ www.stad.gent/jobbeurshaven 
• 09 266 83 00 (Dienst Werk  

en Activering)

Feest in ’t kasteel
ZO 11 JUNI 
Eén keer per jaar komt het Graven-
steen tot leven. Dan katapulteert het 
kasteel je terug naar de middeleeuwen.  
Ridders slaan hun kampen op en 
zorgen samen met jonkvrouwen, 
muzikanten en verhalenvertellers voor 
een dag die gonst van de bedrijvig-
heid. Met een gewoon toegangsticket 
kom je terecht op een heerlijk festijn 
met muziek, dans en middeleeuwse 
spelen. Voor Gentenaars is de toegang 
tot het kasteel zoals elke zondag 
gratis tussen 10 en 13 uur.
+ www.gravensteengent.be
• 09 266 85 00 (Historische Huizen)

Beiaardconcerten

VAN ZA 1 JULI TOT ZA 26 AUG

TIP

Jeremy Nedd / 
Impilo Mapantsula 
– The Ecstatic
WO 7 JUNI 
Pantsula is een subcultuur die zich 
ontwikkelde tijdens het Apartheids-
regime in Zuid-Afrika. Naast een 
explosieve dansvorm met snel en 
virtuoos voetenwerk is het ook 
een dresscode, een manier van 
spreken, een muziekstijl en een 
levensfilosofie. In Kunstencentrum 
Viernulvier (Sint-Pietersnieuwstraat 
23) koppelen choreograaf Jeremy 
Nedd en de performers van Impilo 
Mapantsula de erfenis van pantsula 
aan de extatische dansen van de 
Amerikaanse gospeltraditie. 
+ www.viernulvier.gent
• 09 267 28 28 (Kunstencentrum 

Viernulvier)
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http://www.stad.gent/wereldvluchtelingendag
http://www.stad.gent/wereldvluchtelingendag


Ontdek meer activiteiten 
op www.uitingent.be

 www.facebook.com/uitingent
 @UiTinGent
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 voordeel van de maand: 
Voor 50 UiTPAS-punten krijg je een waardebon van 26 euro van Lockdown Escape 
Rooms. Ruil je punten in via www.uitpas.be of in de UiTWinkel (Veldstraat 82B).

Le Mystère des 
Voix Bulgares
DI 20 JUNI 
Le Mystère des Voix Bulgares is een 
Bulgaars vrouwenkoor dat moderne 
arrangementen van traditionele 
volksmuziek brengt. Het koor werd 
opgericht in 1952 en brak in de 
jaren 80 in het westen door met 
een compilatie op het alternatieve 
platenlabel 4AD. Artiesten als Drake 
en Gorillaz dragen deze fantastische 
zangeressen nog altijd op handen. 
Op 20 juni staan ze voor het eerst op 
het podium van De Bijloke  
(Godshuizenlaan 2).
+ www.bijloke.be
• 09 323 61 00 (Muziekcentrum  

De Bijloke)

Lara wijkt uit
naar Wondelgem
ZO 25 JUNI
Stadscomponist Lara Rosseel trekt 
met haar mobiele tribune naar de 
Gentse wijken. Ze brengt er eigen 
werk, maar vraagt ook muzikanten 
uit de wijk op het podium om samen 
te musiceren. Op zondag 25 juni ben 
je welkom voor een aperitiefconcert 
tijdens het buurtfestival Living in het 
Park in Wondelgem. Daar staat de 
tribune opgesteld in de Vroonstalle-
dries. Na de zomer volgen nog 
optredens in verschillende andere 
wijken.
+ cultuur.stad.gent 
• 09 323 61 80 (Cultuur Gent)

Skyline
NOG TOT ZO 10 SEP
De expo Skyline. Hoogbouw in de 
Lage Landen loopt enkele maanden 
langer dan gepland. Nog tot zondag 
10 september neemt het STAM 
(Godshuizenlaan 2) je mee door de 
geschiedenis van de Europese hoog-
bouw en zoomt in op Gent en Rot-
terdam. Een historische skyline naast 
een moderne. Het middeleeuwse 
Manhattan naast het Manhattan aan 
de Maas. Niet te missen voor al wie 
de stad mee bouwt, tekent, bewoont, 
liefheeft of in vraag stelt.
+ www.stamgent.be/skyline 
• 09 267 14 00 (STAM)

Gentse Feesten

VR 14 TOT ZO 23 JULI

Van vrijdag 14 tot en met zondag 23 juli wordt Gent opnieuw de leukste plek van 
Europa. Surf 10 dagen lang mee op een golf van muziek, feestvreugde, cultuur en 
theater. Naast niet te missen tradities staan er dit jaar ook enkele nieuwigheden op 
het programma. Vanaf vrijdag 9 juni bekijk je het programma op de website en ligt 
ook het Gentse Feestenmagazine in de winkel.
 + www.gentsefeesten.be
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

TIP

1001 Stippen
NOG TOT VR 30 JUNI 
De populaire museumzaal 1001 Stippen in De 
wereld van Kina: de Tuin (Berouw 55) sluit na 
12 jaar definitief de deuren. Nog tot eind juni 
vergezelt Enzo de eekhoorn je op je tocht 
door het paddenstoelenparadijs. Onderweg 
ontdek je de vele geuren, vormen en functies 
van paddenstoelen en leer je zelf ook een 
paddenstoel samenstellen. Vanaf juli wordt 
er in de museumruimte gewerkt aan een 
nieuwe expo.
+ www.dewereldvankina.be   
• 09 225 05 42 (De wereld van Kina: de Tuin)

Schatten van Vlieg
ZA 1 JULI TOT DO 31 AUG 

Ook deze zomer 
heeft Vlieg weer 
schatkisten verstopt. 
Met Voel jij wat 
ik voel? als rode 
draad verkennen kinderen de Gentse 
bibliotheken, musea en historische 
huizen, op zoek naar aanwijzingen en 
leuke doe-opdrachten. Je kunt zoveel 
zoektochten doen als je wil, elke 
schattenjacht is anders. Kijk op de 
website voor een volledig overzicht 
van alle activiteiten.
+ www.schattenvanvlieg.be 
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Stuur de oplossing, samen met je adres, vóór 16 juni naar  
waaringent@stad.gent of via de post naar:  
Stadhuis, Wedstrijd Waar in Gent,  
Botermarkt 1, 9000 Gent.

WEDSTRIJD

Oplossing:

Naam:  

Straat + nr:  

Gemeente + postcode:  

Vijf winnaars 
krijgen 2 vaten van 3 liter lokaal  
druivensap (zie ook pagina 8).

De vijf winnaars  
van de vorige wedstrijd
herkenden de tekst van Kurt Vonnegut 
aan het Kask op de Bijlokecampus.

•  Gert Defever, Gent
•  Annemie Goddaert, Gent
•  Antoon Soens, Oostakker
•  Stéphane Van Burm,  

Sint-Denijs-Westrem
•  Kevin Verlot, Gent

Waar in Gent?

“Ga je op reis naar een bestemming buiten de EU? Dan 
heb je een internationaal paspoort nodig. Om zo’n reispas 
aan te vragen in het Stadskantoor of een dienstencentrum, 
maak je een afspraak via www.afspraken.gent.be of bel je 
Gentinfo. Er is een gewone (6 tot 14 werkdagen) en een 
dringende procedure (1 tot 2 werkdagen). Voor een drin-

gende procedure betaal je meer. Blijf je binnen de EU? Ook 
dan moeten je identiteitsdocumenten in orde zijn. Check 

dus op tijd de vervaldata van je identiteitskaart, je rijbewijs 
en het kids-ID van je kinderen en maak een afspraak indien 
nodig. Hou rekening met de aangepaste openingsuren van 

de loketten tijdens de Gentse Feesten.”

 www.stad.gent/reispas
• 09 210 10 10 (Gentinfo)

Gentinfo
 Voor al je vragen over stadsdiensten

Van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.
09 210 10 10  gentinfo@stad.gent

Vraag het aan  
Gentinfo

COLOFON 
Stadsmagazine Gent is een uitgave van de Dienst Communicatie (Stad Gent).
09 266 52 92, stadsmagazine@stad.gent, www.stad.gent/stadsmagazine
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Hullebroeck, algemeen directeur, stadhuis, 
 Botermarkt 1, 9000 Gent EINDREDACTIE DIENST COMMUNICATIE Yves Deckmyn (coördinatie), 
en Thomas Lecompte. REALISATIE F-TWEE UITGEVERIJ Bart De Vliegher (bladcoördinatie  
en redactie), Bart Desomer (redactie), Liesbet Van Cauteren, Robin Reynders 
(vormgeving), Thomas Sweertvaegher (fotografie)

‘Ik ga op reis naar  
het buitenland.  

Wanneer vraag ik mijn 
reisdocumenten aan?’ 

Stadsmagazine:  
minder nummers, meer bladzijden

In de zomermaanden juli en augustus verschijnt er geen Stadsmagazine.  
De eerstvolgende editie is het septembernummer, dat eind augustus in de 

bussen valt. Vanaf dan krijg je het magazine niet langer elke maand, maar om 
de 2 maanden. Het goede nieuws: vanaf november steekt het in een fris kleedje 

én telt het telkens 40 pagina’s, bijna 2 keer zoveel als vandaag. 

Krijg je graag vaker nieuws van de Stad Gent?  
Abonneer je dan op de wekelijkse nieuwsbrief: www.stad.gent/nieuwsbrief.
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1  @JH_ASGAARD
Gentbrugge

2  @ANNELIESQYF
Jozef Kluyskensstraat

3  @CUBCOHEN
Graslei

4   @EVASCHUSS
MSK

5   @KOTA_GENT_
Sint-Michielsbrug

6   @DOGADACOCUKVAR_GENT
Citadelpark
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GENTS MOMENT
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Verschijn je ook graag met je foto 
op deze pagina of op de sociale 

media van de Stad? Post dan jouw 
Gents moment op Instagram met 
#instagent of bezorg je foto via  
www.stad.gent/gentsmoment.



Gentse FEESTEN

14 - 23
juli

www.gentsefeesten.be  //  #GF23


